
B   E   7   0   0   6    8   9   3   7   6   0   1    8   2    5

Gift Allegriafonds naam:...............................................................................................

Allegriafonds, KAJ  Don Bosco vzw 
Guldendallaan 90
1150 Sint-Pieters-Woluwe

ELKE EURO IN DE STRIJD TEGEN KINDERARMOEDE MAAKT EEN VERSCHIL
DANK VOOR UW WARM HART VOOR DE KINDEREN VAN HET INTERNAAT

ZO KAN JIJ HELPEN

Doneren 
Je schrijft een bedrag over op onze rekening  
BE70 0689 3760 1825.
Elke bijdrage maakt een verschil!
ALLEGRIAFONDS – KAJ DON BOSCO vzw                                                                                                                                              
ON 0684 996 182                                                                                                                                              
Guldendallaan 90                                                                                                                                               
1150 SINT-PIETERS-WOLUWE 

Steun op lange termijn
Met een maandelijkse bijdrage help je “jouw kind” of  ”jouw project” heel concreet vooruit. Meld bij je 
maandelijkse bijdrage ‘Ik steun een kind’ of  ‘Ik steun project’. 

Allegriafonds in je testament
Vraag de folder aan om ons te steunen vanuit je testament. Dit kan via stijn.vaneyken@donbosco.be 

FISCAAL ATTEST 
Giften vanaf  40 euro op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar volgens de standaardpercentages die door de 
overheid zijn opgelegd. Het belastingvoordeel bedraagt 45 % van het geschonken bedrag. Dat betekent 
dat wanneer je een donatie van 40 euro doet, het je uiteindelijk maar 22 euro kost. 

MEER INFO www.kajdonbosco.be - kajdonbosco@gmail.com

V.U. KAJ DON BOSCO VZW, GULDENDALLAAN 90, 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE

GELIJKE KANSEN VOOR ELK KIND OP INTERNAAT

SAMEN 

TEGEN KINDERARMOEDE

Het Allegriafonds,
het solidariteitsfonds ten voordele van 

de kinderen en jongeren van 
het Don Bosco Internaat te Brussel, 

is een samenwerking tussen 
de KAJ Don Bosco vzw. (www.kajdonbosco.be) 

en de Pelicano kinderarmoedestichting (www.pelicano.be).

Allegria verwijst naar de ‘club van de vrolijkheid’ 
die Don Bosco oprichtte om medeleerlingen te ondersteunen.

Samen willen we kinderarmoede het internaat uithelpen door kinderen de kans 
te bieden op goed onderwijs en via die weg op een betere toekomst. Een

diploma is ons inziens immers dé springplank naar een ‘rijk’ leven.



ENKELE GETUIGENISSEN

DUURZAAM STEUNEN: SAMENWERKING MET PELICANO KINDERARMOEDESTICHTINGUW GIFT MAAKT HET VERSCHIL

9790 EURO 
MET 52 DEELNEMERS NAAR TURIJN 

NAAR AANLEIDING VAN 100 JAAR INTERNAAT 
IEDEREEN DIE MEE WIL, KAN MEE! 
Met dank aan Rise for kids en Droomfonds Don Bosco

9500 EURO
NIEUWE MEISJESKAMERS OP HET INTERNAAT 
NA JAREN VAN VERBOUWEN 
GENDERLIJKHEID OP INTERNAAT 
Met dank aan Lions club Brussel Hoofdstad

Het Don Bosco internaat is een zorgpartner van Pelicano Kinderarmoedestichting. Via 
de vrijwilligerswerking van KAJ Don Bosco vzw. lopen intussen 10 dossiers bij Pelicano. 
Pelicanokinderen krijgen langdurig steun : de hele schoolcarrière lang krijgen zij hun 
schoolonkosten vergoed.

UW GIFT GEEFT ELKE JONGERE VAN HET INTERNAAT DE KANS OP GOED ONDERWIJS

DRINGENDE PROBLEMEN AANPAKKEN DOOR RECHTSTREEKSE HULP AAN DE KINDEREN 

DOELGERICHTE GIFTEN AAN HET INTERNAAT OPDAT KINDEREN GELIJKE KANSEN KRIJGEN

VERDERZETTING 
ONDERSTEUNING 4 
PELICANOKINDEREN

25 000 EURO GIFT
IN SCHOOLJAAR 23-24

12 x PAKKET 
SCHOOLBOEKEN

80 X BALPEN 
KLADSCHRIFT EN 

USB-STICK

RUIM 60 (NIEUWE) 
DONATEURS 

IN SCHOOLJAAR 23-24

7 x SCHOOLLAPTOP

3 x DEELNAME 
SCHOOLREIS/UITSTAP

2/3 VAN DE INTERNEN
KRIJGT FINANCIËLE STEUN

4 x WAARBORG 
HUISVESTING / KOT

4 x INSCHRIJVING 
HOBBYCLUB

GOEDKEURING 
SCHOOLJAAR 23-24

3 PELICANOKINDEREN

NIEUWE AANVRAAG BIJ START 
SCHOOLJAAR     24-25 

3 PELICANOKINDEREN

 
‘Ik ben zelf mama van een oud-intern. Het idee dat er zoveel kinderen van het internaat in armoede       leven, daar ben ik enorm van geschrokken. Ik draag dan ook graag mijn steentje bij en ik  weet dat 
mijn gift elk jaar goed besteed wordt.” 

‘Mijn mama verloor dit jaar plots haar job. Na enkele weken zei ze me dat we gingen verhuizen        omdat ze de huishuur niet meer kon betalen. Dit was te veel voor mij. Ik huilde bij de directeur en 
die nam contact op met de mensen van htet Allegriafonds. Zij hielpen mij en mama.	  	  Dat ga ik nooit vergeten!”

‘Begin oktober stapte ik naar de opvoeder omdat ik nog steeds geen laptop of schoolboeken had.      Mijn pleegmoeder kon de rekening immers niet betalen. Via het Allegriafonds (en Bart en Hilde, 
opvoeders op het internaat) kreeg ik in no time mijn schoolboeken.” 


